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Wijkpredikanten: 
Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com 
Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl  

Julianalaan 38    |    8932 AA    |    Leeuwarden 
 

Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden. 
Toezenden Geef u op: nieuwskk@outlook.com 
 

Kopij Inleveren vóór donderdag 16u. 
Privacy Lees onze privacyverklaring. 
 

Kerkomroep Bekijk hier onze diensten. 
Website Kurioskerk.nl of scan de QR-code. 

Dienst 27 april 9.30u 

Thema: Als Jezus meeloopt.. 
Lied voor de dienst: ELB 381: 1, 2 en 3 
Daar ruist langs de wolken 
Welkom 
Aanvangstlied Psalm 111: 1,2 en 3 
Van ganser harte loof ik hem 
Votum, groet en zegen 
Zingen Psalm 111: 4, 5 en 6 
Hoe recht is zijner handen werk 
Verootmoedigingsgebed 
Woorden ten leven: Ef. 1: 17-21 
Zingen: lied 632: 1, 2 en 3,  
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
en gegeven 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment 
Lezen: Lucas 24: 13-35 
Zingen: 642: 1, 2, 7 en 8  
Ik zeg het allen dat Hij leeft 
Overdenking 
Muzikale meditatie 
Dank en voorbeden 
Onze Vader, in de uitvoering van 
Sjammasj (beamer) 
Collecte 
Slotlied: 885: 1 en 2  
Groot is Uw trouw, o Heer 
Zegen 
Wilhelmus van Nassouwe: 708: 1 en 6 
 
Meewerkenden: 
Voorganger: ds. Inge de Rouwe 
Organist: Guus Wolters 
Ouderling: Menne Pieter Brouwer 
Diaken: Hannie van Beilen 
Collectant: Herman Bergsma 
Camera: Jacob Jacobi 
Beamer: Henriette Stam 
Kindernevendienst: Rita de Groot 
Koster: Lieuwe en Sjoukje v.d. Zwaag 
Ontvangst: Hannie van Beileni 
Bloemen: Ellen Mostert 
Kinderoppas: Oppas nodig?  
Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar: 
a.andrae@chello.nl  

 

Na de dienst bent u van harte welkom 
voor gezelligheid en gesprek bij een 
kopje koffie of thee  
 

Bij De Dienst 

Als Jezus meeloopt… 
We blijven nog even stilstaan bij het won-
der van Pasen: Jezus leeft! Hoe dringt 
die werkelijkheid door bij de mensen die 
hem hebben zien sterven? Vandaag 
staat het verhaal van de Emmaüsgan-
gers centraal en kijken we naar onze ei-
gen levensloop: Hoe kunnen we  

momenten herkennen waarin Jezus met 
ons meeliep? En hoe kunnen wij met an-
deren oplopen in Jezus naam? 

 
Collectes 
Diaconie: Rekeningnr. NL31 INGB 0000 
8493 76 t.n.v. Diaconie PG te Leeuwar-
den-Huizum o.v.v. Friese Rijders 
 
Kerk: Rekeningnr. NL55 INGB 0000 
8857 07: Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. col-
lecte 
 

pastoralia 

Bloemengroet 
Deze week gaat de bloemengroet van 
onze wijk gemeente naar Mevr. A. Plan-
tinga-Hoekstra, Anton Mauvestraat 8. 
 
Omzien naar elkaar 
Zr. H. Courbois van Zanen, Canade-
zenlaan 35, verblijft tijdelijk in Parkho-
ven, wijkhospitaal Hoveniershuis (Dor-
houstraat 6, 8933 DD Leeuwarden) 
 
We zijn kwetsbaar, er kan zomaar iets 
gebeuren op het gebied van onze ge-
zondheid. Veel mensen uit onze ge-
meente zijn onder behandeling van een 
arts en kampen met de gevolgen van ou-
derdom en ziekte. Zij worden hier niet 
genoemd, maar zijn in onze gedachten 
en gebeden. 
 
Guus Wolters 65 jaar organist 
Vandaag is Guus Wolters organist en dat 
doet hij al sinds 65 jaar voor vele kerken! 
Op 18 jarige leeftijd begon hij te spelen 
in de kerk van het dorp Erica. Ik heb hem 
en zijn vrouw Aleid recent bezocht. In dat 
gesprek mochten we samen terugblikken 
en danken voor vele mooie muzikale mo-
menten. Toen ik Guus vroeg wat hij 
graag wilde laten klinken in de dienst 
noemde hij het ‘onze Vader’ in de uitvoe-
ring van Sjamasj, een koor waar Guus 
vele mooie uitvoeringen mee heeft be-
leefd. (Te beluisteren via deze link: 
https://youtu.be/evgeK-TDxRc ) Naast 

het orgelspelen en het dirigeren heeft 
Guus ook teksten hertaalt. Zo heeft hij 
een tekst bewerkt van het lied: I don’t 
know how to love him (Jesus Christ Su-
perstar). Dit werd: Heer, machtig God, Ik 
loof U. Het laatste couplet is hem zeer 
dierbaar. Ik deel dit graag op de nieuws-
brief omdat het dichtbij het thema van 
deze dienst ligt en er een bemoedigende 
boodschap in doorklinkt. 
 
Heer, hier sta ik op deez’ aarde 
En U ziet op mij neder 
Ik ben zo klein 
Zo hulpeloos 
Maar U vult mij op  
Wijst mij steeds de weg 
U houdt mij bij de hand 
En hebt mij lief 
 
Guus, bedankt voor al de mooie muziek 
die je tot leven hebt gebracht tot vreugde 
van vele gemeentes en ter ere van onze 
Here God.  
 
Ds. Inge de Rouwe 
 
Familie van der Zwaag 50 jaar ge-
trouwd 
We willen Lieuwe en Sjoukje van der 
Zwaag van harte feliciteren met hun 50 
jarig huwelijksjubileum. We zijn dank-
baar dat God hen heeft samengebracht 
en dat zij ook een zegen mogen zijn voor 
onze gemeente. Samen met vele dierba-
ren hebben ze deze feestdag gevierd 
vrijdag 25 april. Ze zijn blij en dankbaar 
dat God hen al die jaren nabij is geweest 
en zeggen dat met psalm 68: 20: Heech 
te priizjen is de Heare, al den dei, Hy 
draacht ús. 
 
Berichten van overlijden 

† Op 17 april 2025 is overleden broeder 

Tjitse Bosma. Hij is 84 jaar oud gewor-
den. Het afgelopen jaar verbleef hij in 
Parkhoven, waar ook zijn partner Henk 
Busman woont. Al geruime tijd had hij 
grote gezondheidsproblemen. 
Tjitse heeft een avontuurlijk leven geleid; 
hij heeft o.a. op de grote vaart gezeten, 
en kon daar met smaak over vertellen. 
Zijn liefde voor theater en cultuur, maar 
vooral voor porselein, dat hij verzamelde, 
was bij velen wel bekend. 
Samen met zijn partner heeft hij zich ook 
vele jaren actief ingezet voor onze kerke-
lijke gemeenschap. 
Het afscheid heeft afgelopen dinsdag 
plaatsgevonden in zeer besloten kring te 
Goutum.  

mailto:freulezon@gmail.com
mailto:pe.elzinga@planet.nl
https://www.kurioskerk.nl/nieuws
mailto:nieuwskk@outlook.com
mailto:nieuwskk@outlook.com
https://www.kurioskerk.nl/privacyverklaring
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10237
https://www.kurioskerk.nl/
mailto:a.andrae@chello.nl


Nieuwsbrief Kurioskerk – blz.2 
 

Wij wensen zijn partner veel sterkte toe 
en Gods nabijheid, nu hij zijn vaste anker 
moet missen. 

† Op 2e paasdag is in het bijzijn van zijn 

kinderen overleden: broeder Johan van 
der Graaf. Enkele jaren is hij lid geweest 
van onze wijkgemeente. Begin septem-
ber 2024 is hij verhuisd naar Velp. Hij 
vond het fijn bij ons, dat blijkt ook uit on-
derstaand bericht van zijn dochter. Op 
zijn rouwkaart staan enkele woorden uit 
Filippenzen 4: Ik vermag alle dingen in 
Hem, Die mij kracht geeft. Op dinsdag 29 
april zal hij worden begraven in Arnhem. 
De dankdienst is op dezelfde datum om 
12.45 uur in De Stek, Rijksweg 53 in Dui-
ven. De dienst is ook te beluisteren via 
destek.nl/Johan. Correspondentie-
adres:? 
.Ine Driesprong Uitvaartzorg, Dorpstraat 
1a, 6931 BA  Westervoort. 
 
Bedankt 
Namens mijn vader, Johan van der 
Graaf, wil ik de leden van de Kurioskerk 
heel erg bedanken voor de fijne en 

mooie tijd. Hij sprak altijd vol liefde over 
zijn tijd bij jullie en was ook echt geroerd 
door de lieve kaart vol met namen die hij 
tijdens zijn ziekte van jullie kreeg. Dank 
jullie wel voor jullie liefde en zorg voor 
mijn geweldige vader. Namens de fami-
lie, Iris Hobo-van der Graaf 
 

aGenDa 

► vr 25 april 19.30u  
Gebed Israël – Midden-Oosten 
Stadskerk De Wijngaard 
► zo 27 april 9.30u  
ds. Inge de Rouwe 
► zo 4 mei 9.30u  
Ds. Ageeth de Vries, Akkrum 
 

Berichten 

Gebed Israël - Midden-Oosten 
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn DV 
vrijdag 25 april om 19.30u in Stadskerk 
De Wijngaard en 2 mei in Stadsklooster 
Jabixhûs. We bidden voor alle ontwikke-
lingen, voor de gegijzelden en hun gelief-
den, voor alle onschuldige slachtoffers 
en voor alle leiders en betrokkenen die 

grote en moeilijke beslissingen moeten 
nemen. Voel u/jou welkom om mee te 
bidden, ook als u er nog niet eerder bij 
was!  
 
 

 
 
 

 


