
 

Nieuwsbrief  K u r i o s K e r K 
Leeuwarden-Huizum-West 
 

Zondag 1 oktober 2023 
Israëlzondag 
 

Wijkpredikanten: 
Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com 
Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl 

 

Julianalaan 38    |    8932 AA    |    Leeuwarden 
 

Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden. 
Toezenden Geef u op: nieuwskk@outlook.com 
 

Kopij Inleveren vóór donderdag 16u. 
Privacy Lees onze privacyverklaring. 
 

Kerkomroep Bekijk hier onze diensten. 
Website Kurioskerk.nl of scan de QR-code. 

 Dienst 1 oktober 9.30u 

 
Thema: JEZUS WAS EEN JOOD 
Lied voor de dienst: Lied 969: 1,2,4  
In Christus is noch west, noch oost 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 122 
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
Stil gebed, votum en groet  
Inleiding Israëlzondag:  
Waarom is Israel zo belangrijk voor 
ons? 
We kijken naar “hatikvah”  
Gebed om Heilige Geest 
Olaf Koens leidt ons rond door Jeruza-
lem  
Lezen: 
Matteüs 23: 1-5a; 23-28 
Lucas 14:31-35 
Zingen: Lied 98:2  
Ja, Hij is ons getrouw gebleven 
Preek 
We kijken naar Christiaan Verwoerd: 
“Jeruzalem, stad van goud” 
Zingen: Lied 105:1,3,4  
Loof God de Heer en laat ons blijde 
Bericht van overlijden  
Zingen: Lied 23B:1,2  
De Heer is mijn herder 
Dankgebed en voorbede  
Collecte  
Zingen: ELB 410:1,2,3  
Jeruzalem 
Zegen  
 
Meewerkenden: 
Voorganger: ds. Peter Elzinga 
Organist: Henk Visser 
Ouderling: Alie Brouwer-Meindertsma  
Afkondiging: Alie Brouwer-Meindertsma 
Diaken: Hannie van Beilen 
Collectant: Yesssica Vermeer 
Kindernevendienst: Hilde van Marrum 
Beamer: Gineke Brouwer 
Camera: Piet Brouwer 
Koster: Emmie Mulder 
Bloemen: Mirna v.d. Lageweg 
Ontvangst: Harm Seinen 
Kinderoppas: Oppas nodig?  
Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar: 
a.andrae@chello.nl  
 
Na de dienst bent u van harte welkom 
om een kopje koffie of thee te drinken! 
 

bij De Dienst 

 
De PKN heeft deze keer als thema voor 
Israëlzondag een vraag bij ons neerge-
legd: hoe spreken wij over Joden? Er 
was een landelijke ontmoetingsdag voor 

Kerk & Israël vanuit de PKN op 11 sep-
tember, over anti-judaïsme in de kerk-
dienst. Jezus was een Jood, en de bijbel 
is een Joods boek. Het kan soms verras-
send zijn om een Joodse uitleg te horen 
over de bijbel. Vandaag gaan wij eens 
nadenken over de Farizeeën. Wij kennen 
hun uit de bijbel vaak als tegenstanders 
van Jezus, en wij lezen pittige uitspraken 
van Jezus over hen. Maar misschien is 
er wel meer over hen te vertellen, waar-
door deze teksten in een ander licht ko-
men te staan. Benieuwd? Luisteren dan 
maar. 

 
Dienstnabespreking 
De afgelopen week heb ik met een 
groepje gemeenteleden de kerkdienst 
voor deze Israëlzondag voorbereid. Niet 
iedereen dacht over alles gelijk, maar 
toch zijn er een aantal elementen uitge-
komen, die we in de dienst vandaag ge-
bruiken. 
De komende week, in de tweede bijeen-
komst, praten wij na. Ook als u er niet de 
eerste keer bij was, bent u toch van harte 
welkom. Hoe is het eindresultaat gewor-
den? Hebt u iets geleerd, of iets meege-
kregen voor uw geloof vanuit de kerk-
dienst? Zijn er misschien nieuwe ideëen 
ontstaan. Wat sprak aan, en wat werd 
gemist. 
Graag bijbel en liedboek meenemen. 
 
Dinsdag 3 oktober 15.00-17.00 in de Ku-
rioskerk (nabespreking) 
Ds. Peter Elzinga 
 
Collectes: 
Diaconie: NL31 INGB 0000 8493 76 
t.n.v. Diaconie PG te Leeuwarden- 
Huizum 
Kerk: Collecte voor Kerk en Israël 
NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem. 
Lwd-Hzm o.v.v. Collecte Kerk en Israë  
 
 
 
 

Pastoralia 

 
Bloemengroet 
Deze week gaat de bloemengroet van 
onze gemeente naar: Dhr. R. Tam-
minga  Gerard Doustraat 28 
 
Omzien naar elkaar 
* Zr. Jantsje Bosch verblijft nog in revali-
datiecentrum Noorderbreedte, afd. 7, ka-
mer 34.  
* Zr. S. Weiland-Kooistra, De Malus187, 
verblijft  voor revalidatie in Noorder-
breedte, om verder aan te sterken. Zij ligt 
op afdeling 6, kamer B013. 
* Br. Sjoerd Ploeg, Uiterdijksterweg 2-1, 
is opgenomen in het hospice te Leeuwar-
den.  
* Zr. Willie ten Hoeve, Ypk fan der Fear-
wei 35 (8915 KZ), is deze week met een 
nieuwe kuur begonnen, die wel wat bij-
werkingen geeft. Willie weet dat haar 
hulp is van de Heere, die hemel en aarde 
gemaakt heeft! 
Blijft u ook voor hen bidden, in deze 
moeilijke tijd? 
 
* We leven al een tijdje mee met 
Sjieuwke en Henriette in Malawi. Helaas 
is Sjieuwke daar het afgelopen weekend 
ziek geworden en opgenomen in het zie-
kenhuis. Eerst leek het op een goed te 
behandelen voedselvergiftiging, maar 
waarschijnlijk is er meer aan de hand en 
moet Sjieuwke mogelijk geopereerd wor-
den aan haar galblaas. Ze proberen zo 
snel mogelijk thuis te komen en Henriette 
is druk bezig om dit te regelen. Wilt u 
voor hen bidden? 
 
Bericht van overlijden 
Wilhelmina Helena de Groot-de Boer 
Op zondag  24 september 2023 is over-
leden Wilhelmina Helena (Willy) de 
Groot-de Boer. Zij was al geruime tijd 
ziek. Zij woonde aan de Bordineweg 25. 
Zij is 80 jaar oud geworden. Sinds 1980 
was zij weduwe van Udo de Groot. 
Het afscheid is gehouden op vrijdag 29 
september in crematorium Andingastate 
te Marsum. 

Willy was niet erg betrokken bij onze ge-
meente, maar de laatste tijd wel op zoek 
naar troost en iets wat haar houvast kon 
geven. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte toe en Gods troos-
tende nabijheid, nu zij afscheid van haar 
moeten nemen.  
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Bedankt 
Lieve mensen, Hartelijk dank voor al die 
mooie kaarten die ik t.g.v. mijn "over'' 
honderdste verjaardag kreeg! Er zijn 
toch nog mensen die mij kennen, hoewel 
ik helaas de diensten niet meer kan be-
zoeken. Maar we blijven verbonden door 
het gebed en door die Enige Naam van 
onze Heer! Ik hoop en bid dat jullie, in 
deze barre wereld staande kunnen blij-
ven in het geloof tot het einde! 
Groeten, Truus Rijpma 
 
Ook de broeders en zusters die ziek zijn, 
of zorgen en verdriet hebben, maar hier 
niet vermeld staan, willen we niet verge-
ten in onze gedachten en gebeden. We 
bidden hen Gods troostende nabijheid 
toe. 
 

aGenDa 

► zo 1 okt 9:30u ds. Peter Elzinga  
Israëlzondag 
► ma 2 okt 19.00u maandelijks 
gebedsuur in de Kurioskerk 
►di 3 okt 15:00u nabespreken preek-
voorbereiding Kurioskerk 
►woe 4 okt. 19.30u kerkenraadsverga-
dering 
►zo 8 okt 9:30u mevr Nelleke Berntsen 
►woe 11 okt 10:00u Koffieochtend 
►do 12 okt 19.30u Gemeente Groei 
Groep, De Ried 2 
►Za 14 okt. 13.30 Gebedsmars, Olde-
hove 
►zo 15 okt. 9.30 u ds. Inge de Rouwe, 
bevestiging ambtsdragers 
►woe 18 okt 17:30u Eetcafé in de Oase 
►do 19 okt 19:30u Israëlavond studie-
avond met ds Henk Poot 

 

WijknieuWs 

 
Bevestiging ambtsdragers 

We hebben hun namen al voor de vakan-

tie bekend gemaakt, maar op D.V. zon-

dag 15 oktober hopen we de nieuwe 

ambtsdragers te kunnen bevestigen in 

de Kurioskerk, Huizum-West. We zijn 

dankbaar dat we zoveel mensen bereid 

hebben gevonden voor de openstaande 

ambten. 

Dat zijn: 

Br. Johan Vennema, ouderling- scriba 
Zr. Sjieuwke Keuning, diaken 
Br. Harm Witteveen en Zr. Willie Witte-
veen diaken in duo-ambt 
Zr. Attje Krol, ouderling 
Br. Lieuwe van de Zwaag, ouderling 
kerkrentmeester. 
 
Gemeenteleden die bezwaar willen aan-

tekenen kunnen dit tot uiterlijk vrijdag 13 

oktober schriftelijk en ondertekend indie-

nen bij de Kerkenraad. 

 

 

Kijktip 
Nog niet eerder hebben we een kijktip 
opgenomen in de nieuwsbrief. Deze keer 
doen we dat wel en wel voor het pro-
gramma ‘Ik mis je’ op 6 oktober om 16.30 
uur op NPO1. De drie zonen van 
Sjieuwke Keuning worden in dit pro-
gramma geïnterviewd bij het herinne-
ringsbankje van hun vader Sytze Keu-
ning op Terschelling! Sjieuwke komt zelf 
niet in beeld, maar is wel heel erg in de 
buurt.  
 
Bezoekproject 2023/2024 
Hebt u het formuliertje al ingeleverd. 
Schroom niet dit te doen hoor. Telefo-
nisch (Alie Brouwer: 058-2127918 of 06-
23138393) of via e-mail (ag.brouwer-
meindertsma@hotmail.com) mag ook. 
Zie de gele brief bij de wijkgids.  
 
Koffieochtend 
Eens in de twee weken is er op woens-
dagochtend koffiedrinken in de Kuri-
oskerk. Hier wordt veel gebruik van ge-
maakt. Het is altijd gezellig, er is lekkere 
koffie/thee en heerlijke koek. Hebt u nog 
niet eerder een kijkje genomen, probeer 
het eens! De volgende koffieochtend is 
op 11 oktober om 10.00 uur! Van harte 
welkom. 
 

VorminG &toerustinG 

 
Gemeente Groei Groepen  
Brief van Jakobus: Leef je geloof! 
Start donderdag 12 oktober 19.30, 
Ried 2, Leeuwarden (pastorie) 
 
Wist je dat Jezus broers had? En dat zijn 
oudste broer Jakobus heet? En wist je 
dat deze Jakobus een brief heeft ge-
schreven die in het Nieuwe Testament 
terechtgekomen is? De brief is niet zo 
bekend, maar wel erg inspirerend. En 
vooral praktisch. Je vindt daarin geen 
dogmatische verhandelingen, maar al-
lerlei concrete adviezen hoe je Jezus 
kunt navolgen. De brief wordt wel het 
‘spreukenboek van het Nieuwe Testa-
ment’ genoemd, met als centrale oproep: 
Leef je geloof! 
 

 
 
We komen 1 keer in de maand bij elkaar. 

We bereiden ons elke keer voor aan de 

hand van het themaboekje, dat je op de 

eerste avond kunt aanschaffen (12 euro 

per boekje)  

Ds. Inge de Rouwe 

‘De Bijbel in drie jaar’ start iets later 
Het was de bedoeling om per 1 oktober 
opnieuw te beginnen met het lezen van 
de Bijbel van Genesis tot en met Open-
baring. Om praktische redenen hebben 
we besloten om per 1 januari 2024 te be-
ginnen. Er is namelijk een heel handig 
boekje voor ‘De Bijbel in drie jaar’ en het 
daarin opgenomen rooster start ook per 
1 januari. De afgelopen drie jaren heb-
ben we ervaren dat we door de hele bij-
bel te lezen meer thuis raakten in Gods 
Woord en dat we steeds weer bemoe-
digd werden. Het samen delen en elkaar 
wijzen op teksten is ook een heel mooi 
aspect van ‘de Bijbel in drie jaar’. Het is 
de bedoeling dat we eens per maand 
over het gelezene in gesprek gaan. De 
data kiezen we in overleg. We nodigen 
iedereen van harte uit om mee te lezen 
en mee te praten. Geeft u zich vooral op 
via mail: ag.brouwermeindertsma@hot-
mail.com of telefoon: 058-2127918, 06-
23138393 of gewoon in de kerk. 
Contactpersoon: Alie Brouwer 
 
Studieavond met ds. Henk Poot: ‘De 
verkleuring van de kerk’ 
Op donderdag 19 oktober om 19.30 uur 
is er in de Kurioskerk een studiebijeen-
komst met spreker ds. Henk Poot in sa-
menwerking met Christenen voor Israël. 
Waarom gingen Israël en de kerk uiteen? 
En hoe komt het dat sommige mensen in 
de kerk niets met Israël hebben, terwijl 
anderen er juist niet over raken uitge-
praat? Ds. Henk Poot is als predikant 
verbonden aan Christenen voor Israël. 
Hij studeerde theologie in Utrecht en 
heeft verschillende boeken op zijn naam 
staan, zoals ‘De Knecht des Heren’, 
‘Abraham een vriend van God’, ‘Jozef, 
een Messiaanse geschiedenis’ en ‘Uit-
tocht’ over het evangelie van Johannes. 
Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in 
Israël en is een veelgevraagd spreker. 
Er is ook een boekentafel en een tafel 
met Israëlproducten. Contactpersoon: 
Alie Brouwer (ag.brouwermein-
dertsma@hotmail.com; 06-23138393 
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Het evangelie in 4 woorden 
Ik werk mee aan het evangelisatieproject 
voor de stad Leeuwarden, die door ver-
schillende kerken gesteund wordt: The 
God Story.(onderdeel van Jeugd met 
een opdracht)  We willen mensen die 
niks meer van het geloof weten en niet in 
kerk komen bereiken met een paaseve-
nement waarin het evangelie op toegan-
kelijke manier wordt gebracht. Maar ie-

dereen kan wat doen: ter voorbereiding 
van dit evenement willen we zoveel mo-
gelijk christenen aanmoedigen om te ge-
tuigen van hun geloof. Dat is niet gemak-
kelijk! Hoe vertel je daarover op je werk, 
bij je buren, bij je familie? Daar is deze 
cursus voor! Samen met andere christe-
nen leer je het evangelie in 4 woorden te 
vertellen! 
Ds. Inge de Rouwe 
 

Eetcafé 2023/2024 

 

Eens in de maand is er gelegenheid ge-
zamenlijk te eten in de Oase. Samen 
eten is gezellig en verbindt mensen met 
elkaar! Onderstaand de data (op de 
woensdag): 
18 oktober 2023 
15 november 
17 januari 2024 
21 februari 
20 maart 
17 april 
15 mei 
U bent van harte welkom in de Vijver-
zaal van de Oase, vanaf 17.30 uur. De 
kosten zijn € 6,-- per maaltijd, inclusief 
een drankje. Aanmelden kan bij Fetze 
Elgersma, T 058-2881380 of bij Bouwe 
van der Zee, T 058-2881704. U kunt 
dan ook uw eventuele dieetwensen 
aangeven. Indien u na aanmelding toch 
verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig laten 
weten (indien mogelijk uiterlijk maan-
dagavond). 
De vrijwilligers van het Eetcafé (van de 
Oase en van de Kurioskerk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


