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Dienst 26 november 9.30u 

Thema: Geborgen bij God 
Orgelspel 
Zingen voor de dienst: ELB 413: 1, 2, 4 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Mededelingen 
Woord van welkom 
Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5  
O, Here God kom mij bevrijden 
Stil gebed, zegenwens en groet 
Gedicht 
We luisteren/zingen: Opwekking 714  
Uw liefde laat nooit los 
Gebed voor de nood in de wereld  
(kyriëgebed) 
Zingen: Lied 23C: 1, 2, 5  
Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezen: Kolossenzen 3: 1-4  
Zingen: Lied 1005: 1, 2, 4  
Zoekend naar licht 
Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
We luisteren naar Willeke de Vries: 
Rin mei my mei 
Dienst van gedenken en gebeden 
Zingen: Lied 753: 1, 2, 5, 6  
Er is een land van louter licht 
We luisteren/zingen:  
De mensen die we missen (Sela) 
Gebeden  
Collecte 
Zingen: Lied 416: 1, 2, 3, 4  
Ga met God en Hij zal met je zijn  
Zegen   
  
Meewerkenden: 
Voorgangers: ds. Peter Elzinga en  
Alie Brouwer-Meindertsma 
Organist: Gerk Venema 
Ouderling: Attje Krol 
Afkondiging: Attje Krol 
Diaken: Hannie van Beilen 
Collectant: Nelius Lemmert 
Lezing: Voorganger 
Kindernevendienst: Hilde van Marrum 
Beamer: Gineke Brouwer 
Camera: Anne Andrae 
Koster: Lieuwe en Sjoukje v.d. Zwaag 
Bloemen: Attje Krol 
Ontvangst: Fetsje Seinen 
Kinderoppas: Oppas nodig?  
Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar: 
a.andrae@chello.nl  
 
Na de dienst bent u van harte welkom 
om een kopje koffie of thee te drinken! 
 

 

 

 

bij De Dienst 

Gedachteniszondag op 26 november 
Op 26 november is het de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwig-
heidszondag of gedachteniszondag ge-
noemd. Dan denken wij na over de we-
derkomst van Jezus Christus, waar de 
geschiedenis, zoals wij die kennen, een 
einde zal nemen, en God alles zal her-
scheppen. Dat is een hoopvol toekomst-
perspectief. Vanuit die hoop gedenken 
wij de gemeenteleden die het afgelopen 
jaar zijn overleden.  
Daarbij gebruiken we rituelen, als het 
noemen van namen en aansteken van 
kaarsen, om uit te kunnen drukken, wat 
niet in woorden te vangen is.  
De namen van gemeenteleden die het 
afgelopen jaar zijn overleden, worden 
nog eenmaal midden in onze kerk voor-
gelezen. Daarbij wordt door familieleden, 
of door iemand van onze eigen ge-
meente, een kaars aangestoken.  
Als thema voor deze dienst heeft de 
voorbereidingscommissie gekozen voor 
‘Geborgen bij God’. Wat is het belangrijk 
om een plaats te hebben, waar je gekend 
bent en waar van je gehouden wordt. Dat 
is in deze wereld niet vanzelfsprekend. 
Een veilige plaats, waar je kunt schuilen 
voor alles waar je verdriet van hebt, of je 
zorgen om maakt. Wij geloven dat God 
zo’n schuilplaats is, waar wij als mensen 
tot rust kunnen komen, en geborgen zijn. 
Zoals liefdevolle ouders zich ontfermen 
over hun kindje, die kwetsbaar is en niet 
kan opgroeien zonder liefde en veilig-
heid. Wij gunnen het elk mens deze God 
te leren kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectes: 
Diaconie: NL31 INGB 0000 8493 76 
t.n.v. Diaconie PG te Leeuwarden- 
Huizum 
Kerk: NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. 
Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte. 

Dit jaar gedenken wij de volgende ge-
meenteleden: 
 
- Wietske van der Veen-Wijma 
overleden op 14 november 2022 95 jaar 
- Menkes Visser   
overleden op 21 november 2022 81 jaar 
- Minke Koezema-Boorsma  
overleden op 27 december 2022 81 jaar 
- Jan Veninga      
overleden op 30 december 2022 90 jaar  
- Klaaske Woudstra-Westerhuis  
overleden op 10 februari 2023     88 jaar 
- Roelof van Klaarbergen  
overleden op 23 februari 2023 89 jaar 
- Andries van Beilen   
overleden op 11 maart 2023 67 jaar 
- Maria Martina Kleefman-Kentson 
overleden op 15 maart 2023 86 jaar 
- Margaretha Adriana Hiemstra- 
  Akkerman  
overleden op 7 mei 2023             75 jaar 
- Koert Menger   
overleden op 11 mei 2023 86 jaar 
- Jellie Meijer-Lijklema  
overleden op 20 mei 2023 92 jaar 
- Jacob Zijlstra   
overleden op 25 juni 2023 83 jaar 
- Roelof Tabak   
overleden op 12 augustus 2023 83 jaar 
- Annemarie Scheepsma-van Dijk  
overleden op 13 augustus 2023 94 jaar 
- Jitske de Vries-Kazimier  
overleden op 13 augustus 2023 94 jaar 
- Pietje Jellema-van Dijk  
overleden op 4 september 2023 88 jaar 
- Klaske Okma-de Boer  
overleden op 12 september 2023 95 jaar 
- Afina (Finy) Knol-van Slooten 
overleden op 15 september 2023 84 jaar 
- Brechtje Sjoukje (Brecht) Feenstra 
overleden op 17 september 2023 57 jaar 
- Wilhelmina Helena de Groot-de Boer 
overleden op 24 september 2023 80 jaar 
- Sjoerd Ploeg   
overleden op 12 oktober 2023 85 jaar 
- Dieuwke Kingma   
overleden op 25 oktober 2023 64 jaar 
 
Na het noemen van deze namen en het 
aansteken van de kaarsen, steken wij 
nog twee kaarsen aan. Eén voor alle 
mensen die ons dierbaar waren en ons 
ontvallen zijn, maar die niet bij name ge-
noemd worden. De laatste kaars steken 
wij aan voor de nood in deze wereld. De 
wereld is onrustig. Door natuurrampen, 
oorlogen en misoogsten raken mensen 
op drift. Wij denken aan alle mensen die 
door geweld of op de vlucht zijn omgeko-
men. We  geven zo uitdrukking aan onze 
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gevoelens van verdriet en gemis, maar 
ook van dankbaarheid en hoop. Tot slot 
krijgt iedereen de mogelijkheid om zelf 
een waxinelichtje aan te steken voor in 
de kerk.  
Wij bidden dat God ons wil zegenen in 
deze dienst.  
 

 
 

Lied: “Rin mei my mei” 
Wannear ik net mear wit hoe te libjen. 
Wannear myn hert fol swierrichheden sit, 
dan bin ik stil en wachtsje yn it tsjuster 
oant dat Jo komm’ en fan myn swijen wit. 
 
Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom, 
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid. 
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin 
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid. 
 
Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom, 
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid. 
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin 
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid. 
 
Langstme foar libben, minsken kin net sûn-
der. Elts rêstleas hert dat slacht sa ûngelyk, 
mar as Jo komm’ dan bin ik fol fan wûnder 
en sjong foar Jo, dan fiel ik my sa ryk. 
 
Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom, 
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid. 
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin 
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid 

en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid. 

 

Pastoralia 

Omzien naar elkaar 
- Br. T. Bosma, Nylansdyk 227B, verblijft  
in Parkhoven, Polderhof 14C. 
 
Geboorte 
Dankbaar en blij zijn we samen met de 
familie Nynke en Jan Jacob van der Zee- 
Brouwer (Coornhertstraat 5, 8913 HJ), 
die op donderdag 16 november een 
dochter en zusje hebben gekregen. Haar 
naam is Silke Aline en we feliciteren de 
ouders Nynke en Jan Jacob en grutte 
broer Mats van harte met dit nieuwe le-
ven. Ook pake Piet en beppe Alie van 
harte gefeliciteerd!  
Kleine Silke moest samen met haar ou-
ders nog even in het ziekenhuis blijven. 
We hopen dat ze dit weekend naar huis 
mogen; het gaat de goede kant op!  
Op het kaartje staat: Een parel, kostbaar-
der dan goud. Uit Gods hand aan ons 
toevertrouwd. 
 
Bloemengroet 
Deze week gaat de bloemengroet van 
onze gemeente naar mevrouw T. Groot 
van der Meulen, Jansoniusstraat 4, afd. 
8 KSW (Abbingahiem). 

Meeleven 
De broeders en zusters die ziek zijn, of 
zorgen en verdriet hebben, die hier ge-
noemd staan, maar ook degenen die hier 
niet vermeld staan, zijn in onze gedach-
ten en gebeden. We bidden hen Gods 
troostende nabijheid toe. 

 

WijknieuWs 

Giften 
In de maand oktober zijn voor de wijkkas 
twee giften ontvangen: 75 euro en 100 
euro. Voor de diaconie ontvingen we een 
gift van 150 euro. Heel hartelijk dank 
hiervoor!  
 
Dagboekje 2024 Filippus 
Vanaf zondag 3 december liggen deze 
dagboekjes in de hal van de kerk. Neem 
gerust een boekje mee. Het is ook een 
waardevol cadeau. Mooi om te vermel-
den is dat ds. Peter Elzinga de dagboek-
stukjes voor de maand oktober heeft ge-
schreven. Daarom hebben we dit jaar 
ook gekozen voor het dagboek van Filip-
pus. Een kleine vrijwillige bijdrage wordt 
gevraagd. Komt u niet meer in de kerk en 
wilt u graag een boekje bezorgd krijgen, 
geef dit dan door aan Alie Brouwer-Mein-
dertsma  
(ag.brouwermeindertsma@hotmail.com 
of 06-23138393 / 058-2127918). 
 
Start van het adventsproject! 
‘Weet jij hoe laat het is?’ 
3 december 2023 
Elke zondag is bijzonder,  
maar de zondagen in  
de adventstijd zijn nog  
een beetje extra bijzonder.  
Dan leven we toe naar  
kerst, het feest van  
de geboorte van Jezus.  
Met de kinderen kunt u  
dit doen met ons advents- 
project. Dit jaar met als  
thema: ‘Weet jij hoe laat het is?’ 
Advent is een periode van verwachten, 
van reikhalzend uitkijken naar wat komt. 
Bij verwachting speelt tijd een belang-
rijke rol: hoe lang duurt het nog? Je kunt 
op je horloge of op de kalender kijken om 
te zien hoever de tijd gevorderd is. Maar 
soms kun je ook aan andere dingen zien 
of je verwachting al bijna vervuld wordt. 
De Bijbelverhalen van deze periode laten 
zien hoe mensen met een ‘vooruit-
ziende’ blik hebben uitgekeken naar de 
komst van de Heer. De leiding van de 
kindernevendienst gaat elke zondag aan 
de slag met dit thema. Er wordt op dit 
moment een mooie klok gemaakt die 
voor in de kerk komt te staan.  
We werken toe naar een musical die we 
samen met de kinderen gaan maken 
voor de gezinsdienst op zondagoch-
tend 24 december om 10 uur. Elk kind 
is welkom in de dienst en kan meedoen, 
ook als je niet elke zondag in de kerk 

bent. Mocht je meer willen weten over de 
musical dan kun je dat gerust aan onze 
jeugdouderling Hilde van Marrum vra-
gen, tel. 06-14534455. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebedsuur voor Israël en de 
Gazastrook 
Komt u bidden op de interkerkelijke ge-
bedssamenkomst in verband met de si-
tuatie in Israël en de Gazastrook?  
Elke vrijdagavond komen christenen uit 
verschillende kerken in Leeuwarden sa-
men om te bidden om Gods ingrijpen: 
Zodat er vrede kan komen voor het 
joodse volk, in Israël en wereldwijd, dat 
de gegijzelden terug mogen keren naar 
hun geliefden en voor de Palestijnse bur-
gers in Gaza. Vrijdag 24 november van-
uit onze eigen Kurioskerk, vrijdag 1 de-
cember vanuit de Morgenster. Aanvang: 
19.30 uur. 
 
Kerstlunch 
De Diaconie nodigt u van harte uit om de 
jaarlijkse kerstlunch bij te wonen op 15 
december in de Kurioskerk. Tijdens de 
lunch krijgt u een presentatie over de reis 
van Sjieuwke Keuning en Henriëtte Stam 
naar het ziekenhuis in Mulanje (Malawi). 
Inloop: 11.30 uur,  
Aanvang: 12.00 uur, 
Einde: 14.00 uur.  
Opgave: Cobi ten Hoeve: T 2880536 of 
E cobitenhoeve@kpnmail.nl  
 

aGenDa 

► vr 24 november 19.30u  
Gebedsuur voor situatie Israël en Gaza, 
Kurioskerk  
► zo 26 november 9.30u  
Gedachteniszondag; ds. Peter Elzinga 
en Alie Brouwer-Meindertsma 
► ma 27 november 19.30u  
Algemene Kerkenraad 
►do 30 november 19.00u 
Zanggroep Spirit! 
► vr 1 december 19.30u  
Gebedsuur voor situatie Israël en Gaza, 
de Morgenster, Vrijheidsplein 1  
► za 2 december 19.30u 
Concert Hosannah 
► zo 3 december 9.30u 1e Advent 
Ds. Johannes Bakker, Stiens 
► ma 4 december 19.00u 
Gebedsuur 
► wo 6 december 10.00u 
Koffieochtend 
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