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Dienst 15 juni 9.30u 

met Viering Heilig AVonDmAAl 

Thema: Vrijmoedigheid 
Lied voor de dienst: lied 103c: 1, 2 en 3  
Loof de koning, heel mijn wezen 
Welkom en mededelingen 
Intochtslied: Lied 632: 1, 2 en 3  
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
en gegeven 
Verootmoediging en  
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment: Geen zilver, geen goud   
Zingen: 377: 1, 2, 4 en 5  
Zoals ik ben kom ik nabij 
Schriftlezing(en):  
▪ Psalm 118: 22-29 
▪ Handelingen 4: 5-22  
Zingen:  Psalm 118: 1, 2 en 8  
Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen 
Verkondiging 
Luisteren: Aan Uw tafel (van Sela) 
Avondmaalsviering (lopend) 
▪ Waarom vieren wij het avondmaal?  
▪ Tafelgebed 
▪ Zingen: Apostolische Geloofs- 

belijdenis, lied 340B 
▪ Nodiging 
▪ Viering  
▪ Zingen Psalm 103: 1, 2 en 4 

Zegen mijn ziel 
Dankgebed en voorbede 
Collecte 
Slotzang: ELB 346: 1 en 3 
Ik wil zingen van mijn Heiland 
Zegen  
Zingen: Amen (3x) 

 
Meewerkenden: 
Voorganger: ds. Inge de Rouwe 
Organist: Bokke Eekerk 
Ouderlingen: Lieuwe van der Zwaag, 
Bert Posthumus 
Diaken: alle diakenen 
Collectant: Lolita Lemmert 
Camera: Daniël Elzinga 
Beamer: Hein van der Lageweg 
Kindernevendienst: Greet Krol 
Koster: Emmie Mulder 
Ontvangst: Aleida Visser 
Bloemen: niet bij redactie bekend 
Kinderoppas: geen 

 

Na dienst bent u van harte 

welkom voor ontmoeting en 

gesprek onder het genot van 

een kopje koffie of thee met een 

heerlijk plakje koek! Gezellig! 

 

 

Bij De Dienst 

In de week na Pinksteren vieren wij het 
Heilig Avondmaal. We blijven nog even 
stil staan bij het werk van de Heilige 
Geest en lezen het verhaal waarin Pe-
trus en Johannes moeten getuigen over 
de kracht die in Jezus naam over hen is 
gekomen. Ze staan voor de Joodse lei-
ders, die nog niet van standpunt veran-
derd zijn. Maar ze zijn niet meer bang en 
getuigen vrijmoedig van hun geloof. Wat 
maakte dat ze dit konden? Vers 13 is het 
sleutelvers van de overdenking: Toen de 
leden van het Sanhedrin zagen hoe vrij-
moedig Petrus en Johannes optraden en 
begrepen dat het gewone, ongeletterde 
mensen waren, stonden ze verbaasd, en 
ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ 
gezelschap hadden verkeerd. 

 
Collectes: 
Diaconale collecte: Amref Health Af-
rica (voorheen Flying Doctors) werkt al 
ruim 65 jaar aan een gezond Afrika. Het 
werk  is onderverdeeld in vier thema's. 
Meer goed opgeleide zorgverleners: 
Afrika telt veel te weinig zorgverleners. 
Het tekort aan medisch personeel is op 
dit continent zelfs de grootste bedreiging 
voor de gezondheid van mensen. 
Daarom zorgt Amref Health Africa voor 
meer en betere Afrikaanse zorgverle-
ners. Dit doet ze door middel van 
(bij)scholing en trainingen, klassikaal én 
online. Mijn lijf, mijn leven: Iedereen 
heeft recht op goede zorg en een veilig 
bestaan. Voor veel meisjes en vrouwen 
in Afrika is dit echter niet vanzelfspre-
kend. Amref Health Africa wil ervoor zor-
gen dat vrouwen weten wat hun rechten 
zijn, en dat ze die kunnen opeisen. Zo 
voorkomen we zaken als meisjesbesnij-
denissen, tienerzwangerschappen en 
kindhuwelijken. Schoon water, goede 
hygiëne: In Oost-Afrika sterven jaarlijks 
duizenden kinderen omdat ze geen toe-
gang hebben tot schoon drinkwater - een 
aantal dat door de klimaatcrisis alleen 
maar stijgt. Nog veel meer mensen zijn 
ziek door aan water gerelateerde ziektes 
als cholera en tyfus. Om dit probleem 
aan te pakken, zorgt Amref voor schoon 
drinkwater, rioleringen én veilige wc's. 
Medische zorg voor iedereen: De We-
reldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt 
dat iedereen gebruik moet kunnen ma-
ken van goede medische zorg, zonder 
dat mensen geldproblemen of zelfs 
schulden krijgen.  
 

Dit wordt Universal Health Coverage 
(UHC) genoemd. In Afrika is dit lang niet 
voor iedereen bereikbaar. Daarom werkt 
Amref Health Africa hard aan een goed 
en betaalbaar zorgstelsel. De projecten 
zijn in Ethiopië, Malawi, Kenia, Tanzania, 
Oeganda, Zambia, Ghana en Senegal. 
Daar krijgen steeds meer mensen goede 
zorg. Rekeningnummer: NL31 INGB 
0000 8493 76 t.n.v. diaconie PG Leeu-
warden-Huizum o.v.v. Amref 
Kerk: Rekeningnr. NL55 INGB 0000 
8857 07: Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. col-
lecte 
 

PAstorAliA 

Bloemengroet 
Deze week gaat onze wekelijkse bloe-
mengroet van onze wijkgemeente naar: 
zr. D.F. Sijtema-Porte, Huizumerlaan 
152. 
 
Omzien naar elkaar 
Zr. Daja van Herwijnen, Jeroen Bosch-
straat 4, 8932 DE verblijft nog in Park-
hoven, Kamernummer 8K, (Dorhout-
straat 6, 8933 DD te Leeuwarden) om 
verder te herstellen.  
Zr. Klaske Ploeg-Greijdanus, J. Botke-
weg 32, verblijft in Bennemastate, K303 
(3 hoog), Rijksstraatweg 165, 9254 DE 
Hurdegaryp.  
Wij wensen en bidden deze zusters 
Gods troostende nabijheid toe!  
In en buiten onze gemeente zijn er meer 
mensen die te maken hebben met ge-
zondheidsproblemen, verdriet of zorgen, 
maar die hier niet met naam worden ge-
noemd. In onze gedachten en gebeden 
zijn we ook bij hen. We wensen hen rust 
en vrede toe. De vrede van Hem die alle 
verstand te boven gaat. 
 
Pastoraat in de zomer 
Het is niet zo dat het pastoraat en de 
pastorale bezoeken in de zomer hele-
maal stil komen te liggen. Wanneer u 
een bezoekje wenst, kunt u dat net als 
anders doorgeven aan de predikanten, 
uw wijkouderling, pastoraal medewerker 
of de sectiecoördinator.  
U mag uw wens ook doorgeven aan de 
overkoepelend coördinator van  het  pas-
toraat:  Alie Brouwer-Meindertsma (T 06-
23138393). Echt niet schromen hoor!  
Laten we ook in de soms wat stille zo-
mermaanden om elkaar heen blijven 
staan.  
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AgenDA 

► vr 13 juni 19.30u 
Gebed Israël – Midden-Oosten in de  
Uitzichtgemeente (Archipelweg) 
► zo 15 juni 09.30u  
ds. Inge de Rouwe met viering Heilig 
Avondmaal 
► wo 18 juni 10.00u 
Koffieochtend 
► vr 20 juni 19.30u  
Gebed Israël – Midden-Oosten in de 
Stadskerk De Wijngaard 

► zo 22 juni 10.00u 

Openluchtdienst in het Julianapark 
 
 

Vertel het door 

 

WijknieuWs 

Kraampje op de wijkmarkt 
Op zaterdag 21 juni van 10–15.00 uur, 
staan wij als Kurioskerk weer met een 
kraampje op de wijkmarkt voor en door 
mensen uit de wijk Huizum. De wijkmarkt 
is op het parkeerterrein van de Jumbo. 
Op deze markt staan welzijnsorganisa-
ties, maar ook mensen die hun eigen 
spullen willen verkopen. Kom vooral 
even langs en als u mee wilt helpen (heel 
graag!) kunt u zich bij ds. Inge de Rouwe 
aanmelden.   
 
 

Verloting paaskaars 2024 
De paaskaars 2024, zal op DV zondag 6 
juli worden verloot onder onze gemeen-
teleden. Wellicht is het jaar 2024 voor u 
een bijzonder jaar geweest of kent u ie-
mand waarvoor het een bijzonder jaar 
was of gunt u iemand een warm gebaar 
van de kerk of vindt u het zelf gewoon 
leuk om een paaskaars te krijgen, die 
eerder in de kerkzaal stond… U hebt nu 
de kans! Schrijf uw naam of de naam van 
een ander op een papiertje. Op de zon-
dagen 29 juni en 6 juli staat er een doos 
in de hal waarin deze papiertjes mogen 
worden gedeponeerd. Kunt u niet (meer) 
in de kerk komen, dan mag u uw naam 
(of die van een ander) ook doorgeven 
aan Sjieuwke Keuning (T 058-2885331) 
of Alie Brouwer (T 06-23138393). 
 We zijn erg benieuwd wie deze keer de 
paaskaars mee naar huis mag nemen. 
Schroom niet hoor om mee te dingen.  
 
De Bijbel in drie jaar 
Ook in de zomermaanden lezen we ge-
woon door. We zijn nu anderhalf jaar on-
der weg en zijn inmiddels bij Psalm 119 
aanbeland. ook weer zo’n mooie en be-
moedigende Psalm; ook in de berijmde 
vertaling uit het Liedboek. De moeite 
waard om deze gewoon weer eens hele-
maal te lezen.  
 

Psalm 119: 12 
Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 

O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! 

Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, 
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 

Verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. 

Ik zal de weg van uw geboden lopen. 

 
Koffieochtenden 
Ook in de zomermaanden gaan deze ge-
zellige koffieochtenden gewoon door. Ze 
lenen zich er goed voor om gasten mee 
te nemen. Iedereen kan wel wat gezellig-
heid gebruiken toch? De volgende koffie-
ochtend is DV 18 juni. Vanaf 10.00 uur 
staan koffie, thee en koek klaar. 
 
 
 
 
 
 

Wijkgids 2025-2026 
De nieuwe wijkgids is in de maak. Snel 
na de zomervakantie hopen wij deze bij 
u in de brievenbus te doen. In deze wijk-
gids nemen we ook het winterpro-
gramma van de Kurioskerk op. Naast di-
verse Bijbelkringen en studieavonden, 
staat er ook een datum van een snert-
avond gepland: DV vrijdag 14 november 
om 18.00 uur. Dit alvast als klein leuk en 
lekker tipje van de sluier. 
 
Avond- en zangdiensten 2025-2026  
Ook leuk om te weten is dat er voor vol-
gend seizoen weer allerlei avonddien-
sten staan gepland. Daar staat de Kuri-
oskerk ook een beetje om bekend. In één 
van de volgende nieuwsbrieven zetten 
we ze voor u op een rijtje, maar ze ko-
men ook in de wijkgids te staan. 
 

BericHten 

 

 
 
Zomeruitzendingen radioprogramma  
‘Jubelt God ter Eer’ 
Op de lokale omroep ’omroep leeuwar-
den’ kunt u elke woensdagavond van 
21.00u–22.00u luisteren naar ‘Jubelt 
God ter eer’. U vindt Omroep Leeuwar-
den op FM 106.1, en via de digitale ra-
diokanalen. Het is een heel mooi rustig 
en geloofsopbouwend programma, dat 
denken doet aan de mooie luisteravon-
den van weleer. Vanaf juni zijn er in dit 
uur non-stop prachtige geloofsliederen 
te beluisteren. De muziekkeuze voor het 
non-stop uur is met veel zorg samenge-
steld door de programmamakers Sjoukje 
van der Zwaag en Anne Sjoerd Bakker. 
Zeer de moeite waard om te beluiste-
ren! Vanaf DV 3 september starten de 
live-uitzendingen weer en zijn er ook 
weer mooie overdenkingen!   

 

 

‘Zonder de Heilige Geest is God ver weg. 

Met de Heilige Geest is God dichtbij.’ 

- Corrie ten Boom - 


